Dag 1
20 19/02

Dag 2
ma 20/02

Dag 3
di 21/02

Dag 4
woe 22/02

Dag5
do 23/02

Dag 6
vrij 24/02

Dag?7
za 25/02

Dag 8
20 26/02

Voormiddag

Kookatelier

Eerst kopen we ingrediénten op de souk, vervolgens
verklapt Faten in het ouderlijke huis haar
keukengeheimen en leert ons Roez Djerbi maken.

Bootvluchtelingen van de Méditerrannée

Reflectie over migratie in Musée de la Mémoire de la
Mer et de I'Homme en begraafplaats
bootvluchtelingen ‘Le Jardin d’Afrique’

Grande Traversée du Dahar (9 km)

We wandelen de laatste etappe van het eerste
langeafstandpad in Tunesié en ervaren de
onherbergzaamheid van het Dahar-massief.

Op dromedaris door de Sahara
Op het schip van de woestijn trekken we door de
woestijn.

Ferry van Ajim naar El Jorf op Djerba

We nemen de boot over de zeestraat over tussen het
vasteland en Djerba om in luxe en comfort na te
genieten van onze avonturen in ‘Le Grand Sud’

Wandeling door typisch landschap met menzels
Kennismaking met de levenswijze en organisatie van
het landschap op Djerba via rondwandeling van 5km
door landbouwdomeinen.

Maaltijd des Heren
Korte zondagsoverdenking met maaltijd des Heren.

Namiddag
Aankomst op Djerba
Introductie reis en kennismaking

El-Ghriba synagoge en Djerbahood

Bezoek aan de oudste synagoge van Afrika: El-
Ghriba (586 v.Chr.) en genieten van streetart van
graffitikunstenaars uit de hele wereld

Ksar Ouled Soltane

We verkennen een van de mooiste voorbeelden
van de ksour: forten bestaande uit graansilo’s van
de semi-nomadische berbers in de Dahar.

Panoramische roadtrip naar de Sahara

Via indrukwekkende, bochtige autowegen met
magnifieke uitzichten dalen we af naar de
eindeloze zandvlakte van de Sahara.

Warmwaterbron in de Sahara
Relaxen in heet zwavelhoudend water uit een
bron in het midden van de Sahara.

Guellala: thuis van tradities en keramiek

Hier zijn tradities en Berbertaal nog springlevend:
bezoek aan pottenbakker en Musée Djerba
Guellala over lokale levenswijze en tradities.

Shoppen in Midoun

Haal de handelaar in je naar boven terwijl je
afdingt op een tapijtje, kommetje of olijfhouten
plank: let op, laat je niet in de zak zetten!

Afscheid bij koffie in Mellita

& Richtprogramma woestijnreis 19-26 februari 2023 & *

Dit programma geeft een globale indruk van de reis. Het is echter onder voorbehoud: data, plaatsen en activiteiten kunnen wijzigen.

Overnachting
Houmt Souk
foundouk

Zarzis
maison d’hotes

Chenini of Douiret
rotskamers

Ksar Ghilane of Douz
tentenkamp

Toujane of Tamazret
maison d’hotes

Djerba
airbnb of hotel

Djerba
airbnb of hotel

Luchthaven Djerba
terugvlucht Brussel
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